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Annunciatie, Abdij van Pontigny, Bourgogne

Dank!
Voor de mooie verrassing na afloop van de gedachtenisdienst op 1 november. Het 
mooie boekje met al die ‘allemaal de liefste’ afleveringen uit de Vierpas, de bloemen, de 
wijn, de uitgesproken woorden, de prachtige muziek van Bach door Tom, Adrie en Mar-
tin… En dan die grote -dierbare dingen- kist vol met brieven en kaarten en lieve dingen 
van zoveel Koorkerkers… 

Hartverwarmend. In de 
week nadien heb ik er elke 
dag een deel van gelezen, 
ontroerend… En ook toen 
nog telefoontjes, kaarten 
en mails ontvangen. Nu 
liggen er 60 te wachten om 
beantwoord te worden, en 
daar kwam ik, ook omdat 
er nog veel afrondend en 
pastoraal bezoekwerk was, 
niet aan toe. 
Daarom voor nu vanaf 
deze plek een welgemeend 

dankjewel aan u allen. Het was een voorrecht jullie predikant te mogen zijn, wat ik met 
hart en ziel was. Wat ik mee neem, op weg naar Luxemburg, zijn de herinneringen aan 
vele mooie diensten; de talloze kringen waarin we zoveel van ons geloven en zingeving 
gewisseld hebben, en de vele ontmoetingen en pastorale contacten, waarin ik jullie 
vertrouwen kreeg. Die herinneringen zijn waardevol. Met de woorden uit het Hoog-
lied die die ochtend in de dienst klonken: ‘zeeën kunnen hen niet uitdoven en rivieren 
spoelen hen niet weg’. Het ga jullie allen goed, en tot we elkaar weerzien op het afscheid 
volgend jaar, ‘may God hold you in the palm of his hand’.

Ineke

Wandelaar, jouw sporen

zijn de weg, en niets anders;

wandelaar, er is geen weg,

door het lopen zelf maak je de 

weg.

Met het lopen vormt zich de weg,

en als je terugwaarts kijkt

zie je het pad dat je nimmer

meer zal betreden.

Wandelaar, er is geen weg,

slechts een kielzog in de zee…

Antonio Machado

Weg
advent 2020

Het zijn donkere tijden. Veel van wat we ge-
wend waren als “normaal” is weg, verdwenen 
naar de achtergrond van ons dagelijkse leven. 
“Geluk is herinnering”, zo gebruikte Ineke woor-
den van Rutger Kopland in haar afscheidspreek.
Maar ook vooruitzicht kan geluk zijn. Zoals her-
inneringen ons blijven achtervolgen, blijft ver-
langen ons aanmoedigen om onze weg te ver-
volgen, ook al zijn we die misschien soms kwijt. 
“We zullen doorgaan”, zong Ramses Shaffy. 
En een oude Chinese wijsheid zegt: “Er ìs geen 
weg; de weg ontstaat door hem te belopen”. 

Wim Wattel
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te geven aan de pastorale werkzaam-
heden. Deze worden niet automatisch 
gecombineerd met het interim-predikant-
schap. De interim-predikant zal zich rich-
ten op bestuurlijke zaken en adviseren bij 
de te nemen stappen om weer in rustiger 
vaarwater te komen.
Voor acute pastorale zorg en in het geval 
van overlijden kunt u in eerste instantie 
terecht bij Els Koole of Marja Oostdijk van 
de pastorale taakgroep. Zij kunnen door-
verwijzen naar de predikanten die zoals 
te doen gebruikelijk voor vervanging be-
schikbaar zijn. Het is uiteraard belangrijk 
om hier snel een structurele invulling aan 
te geven. We houden u op de hoogte.
De kerkenraad heeft ook contact met de 
classis in de personen van ds Marjo Wisse 
en ds Arie van der Maas, respectievelijk 
preses en classispredikant van de Classis 
Delta. We zijn door hen benaderd naar 
aanleiding van de afronding van de visi-
tatie. Zij willen met ons de visitatie evalu-
eren en de Koorkerkgemeenschap ook 
ondersteunen waar dat nodig is en waar 
dat kan, bij de vervolgstappen.
We zijn blij dat we in deze maand van Kerst 
weer mooie initiatieven zien vanuit de ge-
meenschap. Simone Ludikhuijze, voor wie 
stilzitten niet echt een geliefde bezigheid 
is, bereid een mooie Kerstavondviering 
voor. Elders in deze Vierpas schrijft Simone 
over hoe de voorzichtige plannen steeds 
meer vorm beginnen te krijgen. Op welke 
manier we daar zoveel mogelijk mensen 
van willen laten meegenieten hoort u nog 
van ons. Op eerste Kerstdag zal Joep de 
Valk voorgaan.
Zoals ik al zei, we zullen deze tijd en dit 
jaar niet snel vergeten. Er is zoveel ge-
beurd dat het haast niet te bevatten is. 
De rode draad die hierbij te zien is, is de 
sterke betrokkenheid van een ieder bij de 
Koorkerkgemeenschap. Omdat die be-
trokkenheid zo sterk is en omdat de ideeën 
over het vormgeven van de toekomst van 
de Koorkerk daarbij verschillend zijn, zul-
len we nog diepgaande gesprekken met 
elkaar voeren. Het is daarbij hoopgevend 
dat ieder zich voor de Koorkerkgemeen-
schap wil inzetten en dat dit de energie 
zal geven om samen stappen te zetten 
naar de toekomst.

Namens de Kerkenraad,
Wim van Liere

Uit de kerkenraad
We leven in een periode waarin je mak-
kelijk overvallen wordt door melancholie. 
Einde van een jaar, toeleven naar Kerst en 
dat allemaal in een tijd die we nooit zul-
len vergeten. Een tijd waarin ik graag een 
glazenbol zou willen hebben: hoe ziet de 
wereld er over een paar maanden uit? Ik 
zou willen dat Geert Mak het vervolg op 
zijn boek ‘Grote verwachtingen’ al ge-
schreven had, zodat ik vast kon lezen hoe 
alles zich gaat ontwikkelen. Alles rondom 
corona, alles in de Verenigde Staten, al-
les in Europa, maar vooral alles binnen de 
Koorkerkgemeenschap.
1 november ging Ineke de Feijter voor het 
laatst bij ons voor. Als altijd was de ge-
dachtenisdienst indrukwekkend. Helaas 
kon niet iedereen die dat wilde, aanwezig 
zijn. Veel leden zullen via de kerkomroep 
de dienst hebben gevolg of later hebben 
bekeken via internet. Via deze link: https://
streaming.tjoonkgvl.nl/dienst-koorkerk-
1-november-ds-ineke-de-feijter,  blijft de 
dienst voorlopig nog te zien en te beluis-
teren.
Na de dienst hebben we voorlopig af-
scheid van Ineke genomen. We konden 
haar een ‘woordenschat’ aanbieden. Een 
kistje met daarin veel kaarten en brieven 
van Koorkerkers. Ineke heeft er heel wat 
dagen voor nodig gehad om de mooie, 
lieve en ontroerende woorden door te 
nemen. In deze Vierpas schrijft Ineke daar 
zelf ook over. Wij feliciteren haar met haar 
nieuwe beroeping en wensen haar en 
haar gezin een heel goede tijd toe aan het 
andere eind van de Benelux. Dit alles wel 
met pijn in het hart, we hadden haar graag 
bij ons gehouden. In het voorjaar zullen 
we officieel afscheid van haar nemen.
We moeten verder en het Bouwteam is 
bezig met voorbereidingen zodat we de 
toekomst op een constructieve manier 
vorm kunnen geven. Er komt in decem-
ber een gemeenteavond waarop de ac-
tiviteiten van het Bouwteam bekrachtigd 
kunnen worden door de leden van de 
Koorkerkgemeenschap. Daarna kunnen 
we ons gezamenlijk buigen over de zaken 
die het Bouwteam heeft uitgewerkt en 
beslissingen nemen voor de toekomst.
Ondertussen is de kerkenraad op zoek 
naar een interim-predikant. Daarvoor 
voeren we gesprekken met het landelijk 
bureau van de PKN maar we leggen ook 
andere contacten om deze plek zo snel 
mogelijk in te vullen. Daarnaast nemen 
we ook stappen om een goede invulling 

Kerkdiensten 

6 december 2020
André Meiresonne

13 december 2020
Ds. Marga Haas

20 december 2020
Ds. Florus Kruyne

24 december 2020
(Kerstavond)
Vrijzinnige Engelse Carol 
Service

25 december 2020
(eerste Kerstdag) 
Ds. Joep de Valk

27 december 2020
geen dienst

3 januari 2021
Rev. Dirk van Leeuwen

10 januari 2021
Ds.Tjaard Bernard

17 januari 2021
Ds. Martijn Junte

24 januari 2021
Ds. Florus Kruyne



3
In memoriam Friedhelm Lamper

‘Afscheid nemen is leren anders vast te houden’. Woorden boven het rouwbericht van 
Friedhelm. Schipper in hart en nieren. Verknocht aan de rivieren; de internationale bin-
nenvaart was een leven lang zijn werkomgeving. 
Toen begin van dit jaar zijn ziekte zich openbaarde, was hij daar nuchter en heel rustig 
onder. Hij aanvaardde. Genoot nog samen met Robert -met wie hij 15 jaar getrouwd 
was in september- van fietsen, wandelen, uitstapjes. En nam zo afscheid van familie 
en zijn brede vriendenkring die hij door de jaren had opgebouwd in al zijn werk voor 
de roze adventsviering en ‘wij de kerk’. Hij zette zich in voor een volwaardige plek voor 
lgbti-ers in de kerk. Zelf vond hij samen met Robert zijn plek in de Doopsgezinde/
Vrijzinnige gemeentes in Goes en later in Middelburg. Toen zijn zoon Daniel stierf, 
was dat voor hem een plek waar hij warmte en steun vond. Spiritualiteit was belan-
grijk voor hem. In en buiten de kerk, zoals in het lopen van het labyrint. Waar je met 
de stroom mee en soms ook weer tegen de stroom in bij de bron komt. Daarin vond 
hij rust. Voor hem was die bron Liefde. We lazen tijdens de afscheidsdienst op 18 no-
vember dan ook uit het Hooglied, over de Goddelijke Liefde: ‘zeeën kunnen haar niet 
doven, rivieren spoelen haar niet weg’. En over de verbonds-regenboog uit Genesis 9, 
voor elk mens. En we luisterden naar muziek uit Taizé, waar hij veel van hield. En naar 
gedichten van Rosemarie, zijn dochter en Robert.

Friedhelm hoopte tot na de zomer nog eens te kunnen varen; zijn schipperspapieren 
had hij nog vernieuwd. Het schilderijtje op het rouwgedicht, gemaakt door Janny Bil, 
kon niet treffender zijn. Het schip van zijn levensreis is los, trekt de rivier af, naar ein-
deloze eeuwige verten onder de boog van het verbond. Hij ging met vertrouwen aan 
boord. 
Met de woorden uit een gedicht van Martinus Nijhof deden we hem uitgeleide: 
Ik ging naar Bommel om de brug te zien.

Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden

die elkaar vroeger schenen te vermijden

worden weer buren. Een minuut of tien

dat ik daar lag, in ‘t gras, mijn thee gedronken

mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd

laat mij daar midden uit de oneindigheid

een stem vernemen dat mijn oren klonken.

Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer kwam 

langzaamaan stroom af door de brug gevaren.

Zij was alleen aan dek, zij stond bij ‘t roer,

en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.

O, dacht ik, o dat daar mijn moeder voer.

Prijs God zong zij, Zijn hand zal u bewaren.

Moge zijn gedachtenis Robert en Rosemarie tot inspiratie zijn.
Ineke
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Zondag 13 december 2020
ds. Marga Haas

We lezen Lukas 1:39-45. De evangelist 
vertelt over Maria die bij Elisabeth op be-
zoek gaat. Op bezoek gaan en een ander 
ontmoeten – dat zijn twee verschillende 
dingen. Wie een ander écht wil ontmoe-
ten, zal een voorbeeld moeten nemen 
aan Maria. Drie dingen laat zij ons zien: 
een echte ontmoeting houdt in dat je je 
huis verlaat, dat je bergland betreedt en 
soms mag je dan het huis van een ander 
binnengaan. Die drie dingen overwegen 
en heroverwegen we deze derde ad-
ventszondag.
ds. Marga Haas

Donderdag 24 december 2020
Kerstavond
Lieve Koorkerkgangers!
Roeien met de riemen die je hebt is al 
jarenlang het motto voor de invulling van 
de kerstavond.
Veel plannen zijn de revue gepasseerd….
Dit jaar gaan we voor een Vrijzinnige En-
gelse Carol Service!
Hiermee halen we op kerstavond Engeland 
dichterbij en hoeven we niet daar naar toe.
Deze dienst zal bestaan uit Engelse lez-
ingen, de Nine Lessons, afgewisseld met 
Engelse kerstliederen, the Carols.
Petra Wagemaker en Aleida Post zullen de 
muziek verzorgen met een aantal gast-
zangers en zangeressen en Dirk van Leeu-
wen zal samen met Tilly van der Rijst de 
lezingen verzorgen.
Henk Soepenberg zal de kerk omtoveren 
in Engelse sferen, hem zeker toevertrouwd!
Om het geheel warm en feestelijk te laten 
verlopen willen we iedereen uitnodigen 
iets roods aan te trekken deze avond.
Wij zouden het ook leuk vinden als we 
uw Engelse plaid mogen gebruiken. Als u 
er één heeft wilt u die dan, voorzien van 
naam(kaartje, touwtje, veiligheidsspeld), 
boven in de kinderruimte van de Koorkerk 
leggen?
We hebben nog meer spullen nodig…. 
Op deze kinderzolder maken we een 
geheim depot. Als u het Engelse kleed 
boven brengt kunt u zien wat nog ge-
zocht wordt….
Eenmaal gezien hopen we ook op een le-
vering, haha…. En geheimhouding!
Dan wordt het vast een hele verrassende 
kerstavond!
Met vriendelijke groet,
Simone Ludikhuijze

Bij de diensten
Zondag 6 december 2020
mr. André Meiresonne

Op zoek naar het licht van Advent
De tweede adventszondag. We staan stil 
bij de vraag: Waar vinden we het licht 
waar we zo naar verlangen? Hoe gaan we 
om met de verwarring om ons heen, en 
ook in onszelf? Waar vinden we het ver-
trouwen dat het goedkomt? Wat is ons 
houvast in zoveel onzekerheid? En wat 
heeft de liefde hiermee te maken?  
Mr. André Meiresonne MA *

*  André Meiresonne: Vrijzinnig voorganger 
en geestelijk verzorger. Ooit opgeleid als 
bestuursjurist. Werkte in de communicatie 
en marketing. Daarna als trainer en coach. 
Behaalde de pre-master Humanistiek aan 
de Universiteit voor Humanistiek en daarna 
de master Spiritual Care aan de Vrije Uni-
versiteit. Wil zichzelf en anderen beter leren 
kennen. Dat begint met luisteren. En jezelf 
durven laten zien. Sleutels bij het begeleiden 
van mensen met levensvragen.
´Ik spreek vaak mensen die zichzelf niet 
kerkelijk noemen, maar wel religieuze be-
langstelling of spirituele ervaringen hebben. 
Vandaar dat ik mijzelf (ook) zie als Dominee 
voor de Ongelovigen´
“Het gedoe dat je hebt met anderen – en dat 
hebben we allemaal! – is een afspiegeling 
van onrust in jezelf. Los je eigen sores op en 
je zult zien: je problemen lossen zich op, als 
vanzelf. Omdat je ophoudt de ander verant-
woordelijk te stellen voor jouw geluk. Je be-
gint te leven.”
André Meiresonne schreef twee boeken 
over persoonlijke groei: ‘ZIN! Leidinggeven 
aan jezelf en anderen’ en ‘VRIJ! Leef je eigen 
leven’.
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Vrijdag 25 december 2020
1e Kerstdag, ds. Joep de Valk

Welwillendheid
Vrede op aarde onder mensen van goede wil, zong ik als jongetje met Kerstmis. De bij-
beltekst luidt net iets anders: “vrede op aarde voor mensen die Hij (God) liefheeft”. Dat is 
toch heel wat anders. Hoewel .... zou God niet juist die mensen liefhebben die van goede 
wil zijn? 
Het goede willen van mens tot mens, wel willen. Van Dale verklaart welwillendheid met 
“goedgezind, tegemoetkomend”. Dat is dan ook de essentie van Kerstmis: we zetten voor 
een paar dagen bewust ons beste beentje voor. Omdat we eigenlijk wel weten hoe de 
vrede op aarde kan komen. Door welwillendheid.

In zijn Aanbidding der Herders toont de Vlaamse schilder Hugo van der Goes bij uitstek 
de noodzaak van welwillendheid. Op het stuk zien we Maria centraal, Josef, de herders, 
allerlei engelen en - als we goed kijken - heel klein op de kale grond, nauwelijks zichtbaar, 
het kindje Jezus. Hier ligt nauwelijks zichtbaar het licht dat in de aardse duisternis komt! 
Welwillendheid is een noodzaak om dat licht te zien.
En zo is het met veel dat goed is. Dat wat niet goed is hebben we snel ontdekt. Het gaat 
erom te ontdekken wat wel goed is, zo klein als het is. En dat te koesteren, te steunen, ver-
der te helpen, zodat dat kleine onooglijke kindje kan uitgroeien tot een onweerstaanbare 
boodschap: vrede op aarde aan mensen van goede wil.

Wij wensen u van harte een welwillende Kerst.

Ds. Joep de Valk
       

De aanbidding der herders, Hugo van der Goes, ca. 1475-76 te Gent
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Uit het Bouwteam

Gemeenteavond
Een (bouw)team, bestaande uit acht en-
thousiaste leden van de Koorkerkgemee-
schap, is sinds eind september aan de slag 
gegaan met verbindende activiteiten voor 
de Koorkerkgemeenschap, het thema ver-
zoening en het vraagstuk van de bestuurs-
structuur. Graag informeren we u op de 
volgende gemeenteavond over de uitkom-
sten van ons werk. Een gemeenteavond 
biedt ook de mogelijkheid om daarover 
met elkaar in gesprek te gaan. Bij wijze van 
voorschot daarop kunnen we het volgende 
laten weten:
•	 Inmiddels hebben twee verbindende 
activiteiten vorm gekregen, te weten: de 
snertwandeling en de verspreiding van 
fruitproducten. 
•	 Daarnaast is onderzoek gedaan naar 
de mogelijkheden tot verzoening binnen 
de Koorkerkgemeenschap. Hiervan is na 
de gemeenteavond een eindverslag met 
aanbevelingen beschikbaar (u kunt dit op-
vragen via bouwteam@koorkerk.nl). Aan 
het onderzoek hebben de mensen deel-
genomen die met elkaar in conflict zijn 
(geweest), op een enkele uitzondering na. 
Ook enkele omstanders, die in de conflic-
ten betrokken zijn geraakt hebben aan het 
onderzoek deelgenomen. In totaal ging 
het om twintig deelnemers (van onze ruim 
driehonderd mensen tellende gemeen-
schap). En ja, er zijn mogelijkheden tot ver-
zoening. Of die worden verzilverd? Dat ligt 
in de handen van de mensen die in de loop 
van 2019-2020 met elkaar in conflict zijn 
geraakt. De één heeft de telefoon al gepakt, 
de ander gaat het gesprek liever aan in aan-
wezigheid van een onafhankelijke derde. 
Onze oproep aan de Koorkerkgemeen-
schap is deze kleine groep van 5-7 perso-
nen met rust te laten, zodat zij zich  kunnen 
concentreren op het met elkaar in gesprek 
gaan. De omstanders verzoeken wij ook er 
het zwijgen toe te doen, geen olie op wat 
voor vuur dan ook te gooien. Het zou de 
‘verzoeners’ maar afleiden. 
•	 Ook naar de wenselijke bestuurlijke 
structuur voor onze Koorkerkgemeen-
schap is studie gedaan. Ook dit heeft ge-
resulteerd in een advies (eveneens op te 
vragen via bouwteam@koorkerk.nl). Op de 
korte termijn zou een nieuwe evenwich-
tig samengestelde kerkenraad en een te 
benoemen interim-predikant de Koorkerk 
voor de eerstkomende tijd organisatorisch 
draaiend kunnen houden. In een periode 

van twee jaar kan dan eerst de vraag met 
elkaar worden beantwoord wie wij als ge-
meenschap willen zijn. In antwoord op 
die vraag kan de gewenste toekomstige 
structuur in alle rust worden uitgewerkt 
en vormgegeven en een nieuwe predikant 
worden beroepen.

Verbindende activiteiten
•	 Actie appelmoes (zie foto’s hiernaast)
In het weekend van 1 november is door een 
klein leger vrijwilligers op ruim 200 adres-
sen een pakketje gebracht met producten 
die wij maakten van de peren en appels uit 
de boomgaard van Kees Eckhardt en Rob 
van der Tol en van druiven en kweeperen 
van Jorieke Meijer en Gerlof van Hoek. Het 
bleek voor veel mensen een echte verras-
sing te zijn. De aangekondigde avond met 
dialoogtafels over ‘dankbaarheid’ op 25 
november 2020 is niet doorgegaan, om-
dat daar slechts één aanmelding voor was. 
Verder lijkt de actie in goede aarde te zijn 
gevallen. Het regende hartverwarmende 
reacties in onze mailbox bouwteam@koor-
kerk.nl en we ontvingen van een 95-jarige 
zelfs een handgeschreven bedankkaart per 
post!
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•	 Verhalen van hoop
Bij het ter perse gaan van deze Vierpas is het 
nog niet kant en klaar, maar we hebben goe-
de hoop dat ook dit project van de grond 
komt. Op dit moment spreken mensen van 
de Koorkerkgemeenschap voor mensen van 
de Koorkerkgemeenschap onder andere 
korte verhalen in. In de periode van 29 no-
vember tot 24 december 2020 kunt u die 
dagelijks beluisteren. U krijgt via een link 
op de site van de Koorkerk toegang tot een 
digitale ‘adventkalender’. Wanneer u op een 
datum klikt, hoort u een verhaal, gedicht of 
een muzikale bijdrage waarmee een lid van 
onze Koorkerkgemeenschap uiting geeft 
aan hoop. Hoop (of verwachtingsvol uit-
kijken) past bij de dagen voor kerst. En we 
leven in zo’n rare en nare tijd, dat we elkaar 
maar het beste kunnen bemoedigen om vol 
te houden en lief te hebben. Bijvoorbeeld 
door elkaar positieve verhalen te vertellen.
José Baars

Bron: PKN hesje
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Bericht van de Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland 
 
Ter verduidelijking: het RGMZ-bestuur is teruggetreden (Marijn de Valk en Hans 
Vreeke definitief ), maar wel demissionair tot er een nieuw bestuur is. 
Onze secretaris, Daan Sauer is helaas langdurig wegens ziekte uitgevallen. We wen-
sen hem alle sterkte toe bij zijn revalidatie. Binnen het demissionair bestuur zijn op 
dit moment alleen Kees Eckhardt en Maarten in staat om naar bescheiden vermogen 
de lopende zaken van de RGMZ te behartigen. Door deze krappe bezetting verloopt 
de  communicatie niet optimaal. We vragen van onze Koorkerkgemeenschap, waar-
onder onze RGMZ-leden/vrienden, begrip. Suggesties, assistentie, dialoog e.d. zijn bij 
Kees en mij welkom. 
Vanwege Corona kan er voorlopig geen ALV georganiseerd worden waarin alle vra-
gen en achtergronden van het terugtreden besproken kunnen worden. 
 
Ons demissionair bestuur heeft klankbord-ondersteuning gevraagd van het lande-
lijk bureau van de Remonstranten. Charlotte Hille, lid van de landelijke commissie 
Personeel en Gemeente denkt mee met ons demissionair bestuur. Hoe we als remon-
stranten weer in onze kracht kunnen komen in een straks vernieuwde, gelijkwaardige 
samenwerking met VVHM en PKN/PGM: onze Koorkerkgemeenschap steunen door 
elkaar wederzijds te verrijken en te versterken. Eerder was Charlotte lid van het lan-
delijk bestuur en voorzitter van de Remonstrantse Kerkenraad in Leiden.  Zij is onder 
andere opgeleid als mediator en houdt zich in haar werk bezig met conflictoplossing.  
 

Aansluitend een opbouwend visioen, vrij naar de ‘Samenspraak van 

de vogels’ van de 13-eeuwse Perzische dichter Attar. 
 

Alle vogels van de wereld komen bij elkaar om op zoek te gaan naar een vorst die 

voor orde en zekerheid zorgt. Hun angstvallig zoeken naar een heerser levert aan-

vankelijk niets op. Tot de hop hen duidelijk maakt dat zij wel degelijk een koning 

hebben. Die hen steeds nabij is, al zijn zij ver van hem. Opgetogen willen de vogels 

die vorst gaan bezoeken. Als de hop hen duidelijk maakt dat de weg vol gevaar 

is, haken steeds meer vogels af. Ieder voert naar eigen aard een excuus aan om 

niet te gaan. De hop prikt al die uitvluchten door, vaak in de vorm van een gelijke-

nis. Uiteindelijk aanvaardt een groep de tocht. Na  confronterende ontberingen 

bereiken enkelen, deerniswekkend afgetakeld, de berg waar de geheimzinnige 

vorst zijn paleis heeft. Hun volharding, verlangen en bescheidenheid vermurwt 

de poortwachter. Zij worden binnengelaten maar treffen tot hun verbijstering nie-

mand aan. Radeloos zoeken ze verder, door lege zalen. Tot ze een verlaten binnen-

tuin bereiken met in het midden een verstild meer. Niemand te zien. Wanneer ze 

over het water vliegen en de waterspiegel hen reflecteert, doemt uit die reflectie 

één gestalte op. 

Uit de eenheid die zij in hun gezamenlijk zoeken vormen, komt een vorst te voor-

schijn. Die blijkt geen heerser of verlicht despoot te zijn. Ook komt hij niet tot 

aanzijn in de afzonderlijke weerkaatsing van de individuele vogels. Maar wel in 

het grotere geheel van deze gevederde zoekers. Harmonie van vogels van diverse 

pluimage, samen werkend op weg. In het spoor van ’hoop, opbouw en perspec-

tief’,  gewezen door de hop als hemelse boodschapper.

Maarten ‘t Hooft,
a.i. voorzitter RGMZ



9

Inleveren kopij voor de Vierpas
Iedereen die betrokken is bij de Koorkerkgemeenschap kan informatieve, inspirerende 
en verbindende artikelen aanleveren voor De Vierpas. 
De Vierpas van de maand januari 2021 verschijnt op 31 januari 2021. 
Kopij dient uiterlijk 22 januari 2021 per mail te worden aangeleverd bij de redacteur, 
Adrie le Clercq. Zijn mailadres is:  adeleclercq@zeelandnet.nl 
Eventueel bij het artikel te plaatsen fotomateriaal graag in een aparte mail of bijlage. 
 
Adrie le Clercq, redacteur Vierpas

Zondag 3 januari 2021 
rev. Dirk van Leeuwen

Sterveling of Boreling? 
Wij noemen onszelf “stervelingen”,

m.a.w. wij definiëren ons met sterfelijkheid, eindigheid. Hannah Arendt (1906-1975), 
een Duits-Amerikaanse filosofe van Joodse komaf stelt hier de notie tegenover dat 
wij eerder “borelingen” zijn, met onze identiteit verankerd in onze geboorte. Niet een 
identiteit van overlijden maar eerder een van potentieel. Is dat een echo van het on-
derricht van Jezus dat we ‘wedergeboren’ moeten worden en zijn als kleine kinderen 
om van God’s koninkrijk te kunnen genieten?
In de loop van elk leven zijn er momenten van ontzag en verbazing wanneer we dank-
baar zijn voor wat ons in leven heeft gehouden, ons heeft ondersteund en ons heeft 
gebracht tot op de dag van vandaag. Nieuwjaar is zo’n moment: terugzien, pauzeren 
en ons leven herpakken. Een nieuw begin? Een wedergeboorte? 
Dirk van Leeuwen

1

Allemaal de liefste

2016 - 2020

   Boekje “Allemaal de liefste”

Ineke kreeg als afscheidscadeau een boekje met 
daarin alle teksten van de colum “Allemaal de liefste” 
van 2016 tot 2020.
Heeft u ook interesse?
U kunt een exemplaar aanvragen bij Janny Bil 
(jannybil@zonnet.nl of 0118-593278).

De prijs bedraagt € 7,50.



Taakgroep Diaconaat

Gehouden collectes en inzamelingen
Het is fijn en geruststellend dat ook tijdens de door corona beperkte deelname aan de 
diensten de diaconale collectes uw aandacht en inzet blijven houden.
De algemene diaconale collectes brachten op 25/10 € 87,85 op en op 8/11 € 104,25.
De bijzondere collecte op 18/10 voor het werelddiaconale project van Kerk in Actie stond 
in het teken van Wereldvoedseldag, was bestemd voor een gemeenschap van 40 diaco-
nessen in Rwanda “Zusters werken aan voldoende eten” en bracht € 164,45 op. 
Op de gedachteniszondag 1/11 was Zeeuws Verlies weer ons doel, met een opbrengst 
van € 121,40. 
Voor het 3 jaar durende ontwikkelingsproject van de classis Delta voor Delta Indonesië 
kwam voor het deelproject Sterke Vrouwen in Papoea € 184,85 binnen.
Al deze opbrengsten zijn exclusief de bijdragen die u zelf aan de door ons opgegeven 
rekeningen voor diaconale doelen hebt overgemaakt. Hoeveel dat per doel is kunnen 
we niet aangeven. Maar hopelijk zijn deze oproepen niet aan dovemansoren gericht en 
ontvangen de bijzondere doelen ook de nodige digitale bijdragen.
Verder hebt u t.b.v. de Sinterklaasactie “Helpt u de Sint ook mee?” om Sinterklaaszakjes 
te vullen voor kinderen waarvan de ouders van de Voedselbank gebruik moeten maken 
of in het AZC wonen, ruim 30 Sinterklaasletters en wat geld ingeleverd. Met de bijdragen 
uit andere kerken en een aanvulling uit de algemene diaconale middelen worden eind 
november 200 kinderen verblijd met een Sinterklaaszakje.
Hartelijk dank voor al uw bijdragen.

Te houden collectes en acties: Kinderen centraal
Kinderen vertegenwoordigen de toekomst én de hoop op een iets betere wereld om in 
te leven.
Maar juist veel kinderen verkeren in uiterst kommervolle omstandigheden waarin het 
heden een gevecht voor overleven is en een betere toekomst vaak een onbereikbare 
droom lijkt.
Daarom staan kinderen in de diaconale collectes tijdens de a.s. adventtijd centraal; dicht-
bij en verder weg, maar dankzij de huidige communicatie toch dicht op ons netvlies.
Op 6/12 wordt er nogmaals gecollecteerd voor de sociale minima op Walcheren, veelal 
éénouder-gezinnen. Die hebben het sowieso al zwaar maar voelen dat in deze corona-
tijd, waarin de omvang van deze groep ook nog toeneemt, extra. U kunt van huis uit 
ook uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van onze wijkkas NL52 INGB 0000 
218595 VVHM Koorkerkgemeenschap, Serooskerke (W) o.v.v. ‘diaconale collecte 6/12 so-
ciale minima Walcheren’.
Op 20/12 vragen we uw aandacht voor de kinderen in Jemen. Na 5 jaar gruwelijke oorlog 
en ook nog een coronavirus neemt de humanitaire noodsituatie in Jemen een angstja-
gende vorm aan. Van de bevolking heeft 80%, waaronder 12,5 miljoen kinderen, drin-
gend hulp nodig. Als de toegang tot levensreddende zorg voor deze kinderen op korte 
termijn niet verbeterd wordt, zullen de komende maanden vele duizenden kinderen ex-
tra sterven. Unicef, de internationale organisatie voor steun aan kinderen op essentiële 
terreinen als voeding, zorg, huisvesting en onderwijs, doet er alles aan om de zorgver-
lening aan kinderen mogelijk te maken. U kunt de inzet van Unicef op 20/12 steunen 
middels de diaconale collecte of door uw bijdrage over te maken op rekening NL86INGB 
0000000121 (7 x 0 en 121) t.n.v. Unicef Nederland, den Haag o.v.v. ‘Jemen 10702042’. 
Dat de situatie van vluchtelingen in het algemeen en kinderen in het bijzonder in Grie-
kenland en vooral in en rond het kamp Moria op Lesbos dramatisch slecht is, zal door alle 
media-aandacht bekend zijn.
Toch nog een paar gegevens: Griekenland telt 120.000 vluchtelingen, waarvan 40.000 
op de eilanden
met op Lesbos ruim 18.000. 40% is kind en van deze 50.000 kinderen is ruim 10% alleen 
gekomen.
Kerk in Actie biedt in samenwerking met haar partnerorganisatie Borderline Lesvos 
steun door het aanbieden van water, voedsel, kleding, tenten, onderwijs en zo mogelijk 
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een veiliger verblijfsplek.
Daarvoor houdt Kerk in Actie de kerstactie “Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Grie-
kenland”. Voor € 17 kan bijv. maandelijks aan een gezin een voedselpakket geleverd wor-
den. Deze kerstactie van Kerk in Actie zal het doel van onze diaconale collectes op 13 en 
25 december zijn, waarvoor een flyer zal worden uitgedeeld. Digitaal kunt u uw bijdrage 
overmaken op rekening NL89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie Utrecht o.v.v. Vluch-
telingenkinderen Griekenland.

Besteding algemene diaconale middelen 2021
In het College van Diakenen werken de 3 kerken van de PG Middelburg, de Ontmoetings-
kerk, Nieuwe Kerk en Koorkerk, op diaconaal terrein zoveel mogelijk samen.
Zo wordt jaarlijks een collecteroosteer opgesteld met (a) diaconale doelen die per kerk 
worden ingevuld (b) de landelijk door Kerk in Actie voorgestelde en overgenomen doe-
len en (c) de algemene diaconale collectes (ongeveer de helft). De opbrengst van die 
algemene diaconale collectes bedraagt de laatste jaren ruim € 45.000, waarvan het over-
grote deel uiteraard van de 2 grote kerken komt.
Naast particuliere steun en acute noodhulp op verzoek van Kerk in Actie, doet de Giften-
adviescommissie van het College van Diakenen jaarlijks een voorstel om € 40.000 te ver-
delen over ongeveer 35 plaatselijk/regionale, landelijke, Europese of mondiale projecten. 
De invalshoeken zijn opvang, hulpverlening en begeleiding van jongeren, gehandicap-
ten, verslaafden, vluchtelingen, maatschappelijke zorg en kleinschalige ontwikkelings-
projecten. Meestal wordt € 1000 per project toegewezen, maar hogere bedragen voor 
urgente doelen zijn eveneens mogelijk.
Als u voorstellen hebt voor te honoreren projecten dan zijn die van harte welkom en zul-
len wij die inbrengen bij de opstelling van de giftenlijst 2021 eind januari.

Corona en oplopende geldzorgen en schulden
Door de coronabeperkingen lopen de schulden van steeds meer mensen op. Ondanks 
de stress daarvan schromen velen om daarbij hulp te vragen. Toch is het juist verstandig 
dat tijdig te doen.
In het project Schuldhulpmaatje staat een groep goed opgeleide vrijwilligers klaar om, 
strikt vertrouwelijk, als maatje mee te denken bij een effectieve aanpak van schulden. 
Worstelt u zelf met schuldproblemen of kent u iemand in uw directe omgeving bij wie 
dat het geval is, aarzel dan niet om contact op te nemen met Schuldhulpmaatje. Per mail 
Coördinatormiddelburg@gmail.com ; tel.nr.  06-44884927 of op het inloopuurtje in 
’t Hofje Onder de Toren, Nieuwe Kerkgang 1, Middelburg op de 2e en 4e donderdag van 
de maand tussen 11.00 en 12.00 u en in Vlissingen (indien open) in De Herberg, Bellamy-
park 152 op de 1e en 3e donderdag van de maand van 19.00 – 20.00 u. 

Tot Slot 
Alle Koorkerkers die dit jaar middels hun fysieke of digitale bijdragen aan diaconale col-
lectes medemensen dichtbij en verder weg, en die het zoveel slechter getroffen hebben in 
hun leven dan de meesten van ons, ondersteund hebben, danken wij daarvoor hartelijk. 
Iedere verlichting van een op zich vaak uitzichtloze situatie van mensen biedt toch een 
straaltje hoop op een beter levensperspectief.
Ook in 2021 zullen wij daarvoor weer een indringend beroep op u moeten doen en reke-
nen wij op u.
Traditiegetrouw zullen we als taakgroep weer de kerst- en nieuwjaarsgroet met de beste 
wensen voor 2021 aan alle leden van en betrokkenen bij onze Koorkerkgemeenschap 
verzorgen.

Namens de taakgroep diaconaat, 
Jan Janse, tel. 0118-851332/06-17334769, Email: janjansezeeland@gmail.com
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Allemaal de liefste

“Geen dierder plek voor ons op aard...”, volgens het Zeeuwse volkslied.
Behalve Zeeland is voor mij ook Engeland een meer dan dierbaar oord 
geworden: “This blessed plot, this earth, this realm, this England” (ci-
taat uit Shakespeare’s Richard II).

Ik ben geboren en opgegroeid in een warm gezin in St. Laurens, des-
tijds nog een zelfstandige gemeente van 1500 inwoners. Tijdens de 
bezetting werd ons huis gevorderd door de Duitsers en evacueerden 
mijn ouders, broertje en ik naar Friesland. Nadat de Duitsers in 1945 
door de inundatie uit Walcheren verjaagd werden konden wij terugkeren, weliswaar naar 
een uitgewoond en onbewoonbaar huis. Gelukkig volgde al snel de wederopbouw van het 
verwoeste eiland.
Daar ik na mijn M.M.S.-opleiding in Middelburg ‘wat van de wereld wilde zien’  kwam ik 
als 18-jarige bij de Engelse familie Jackson als au pair in huis. Dat was wel even wennen. Ik 
kwam letterlijk in een andere wereld terecht. Hier geen schaarste. Wonderlijk genoeg had 
dit deel van Engeland weinig geleden onder het oorlogsgeweld.
Charlwood was een rustiek, slaperig dorpje, vlakbij Gatwick Airport, toen in 1957 nog een 
onbeduidend vliegveldje voor zweefvliegtuigen.
Mr. en Mrs. Jackson, zoals ik ze aanvankelijk noemde, waren vriendelijk, behulpzaam en 
een tikkeltje excentriek, overigens een niet ongewone eigenschap van Engelsen. Naast de 
huishoudelijke hulp, de tuinman en de parttime kokkin was ik er voor de kinderen, Roger 
van 12, Simey van 7 en Poppy van 4 jaar. Poppy, een kleine ondeugd, werd nogal door 
haar Daddy verwend. Haar broertjes daarentegen waren een toonbeeld van wellevend-
heid. Waarschijnlijk het resultaat van de kostschool waar Roger gedurende het schooljaar 
intern verbleef.
Het witgepleisterde landhuis “Windacres”, omgeven door een parkachtige tuin, locatie van 
tea- en tennisparties in de zomer, keek uit over de glooiende heuvels van de South Downs. 
Volgens Mr. J. zouden die logischerwijs Ups behoren te heten.
Wat mij in het begin erg verraste was de nationale trots en liefde van de familie voor En-
geland. En terecht, het landschap is zo mooi. Geleidelijk werd ik er ook door aangestoken.
In de weekends tuften we in de oude Morris, (de deftige Bentley werd voor langere ritten 
gebruikt)
langs kronkelende landweggetjes door het arcadische landschap met zijn schilderachtige 
cottages. Onderweg stopten we in dorpjes waar op de village green een cricketwedstrijd 
gespeeld werd. Helaas heb ik nooit de spelregels begrepen van deze zo populaire sport. Of 
is het een spel?
Natuurlijk waren de Jacksons lid van de Anglicaanse Kerk. ‘s Zondags ging ik met Mrs. J. en 
de kinderen naar St. Nicholas Church, het 12de-eeuwse dorpskerkje waar de eeuwenoude 
liturgie uit het Book of Common Prayer werd gevolgd en waar nog de wolk van gebeden 
hing...

Echter, ondanks de schoonheid van dit land besef ik ook dat het een land van uitersten is. 
Enerzijds, de vriendelijke bevolking, het gevarieerde landschap, de cultuur, de typisch En-
gelse humor, anderzijds de grauwe industriesteden, de sociale ongelijkheid, de werkeloos-
heid, de stakingen van toen.
En nu....brexit en covid19. Arm land, maar toch “Gods own country”.
Aan dit onvergetelijke en vooral ook leerzame jaar bewaar ik dankbare herinneringen. 
Dankzij ook   John en Winifred Jackson die mij Engeland op deze manier hebben leren ken-
nen en dierbare vrienden zijn geworden.
Uiteraard was Engeland later ook voor ons gezin het land waar wij het liefst met vakantie 
naar toe gingen.

Graag geef ik de pen door aan Dirk van Leeuwen.

Ineke de Bruine


